
In Drenthe 

In de lente 

Moeten alle kinderen uit Assen 

100 jassen passen!!! 

 

 

 

Ik vind dat Flevoland 

klinkt als Legoland 

Nu wil ik naar Lelystad lopen 

om Lely Lego te kopen 
 

 



 

In Limburg 

ligt Maastricht 

Maar daarbij… 

ken ik geen gedicht… 

 

 

 

In Noord Brabant  

in Den Bosch  

sluipt een sluwe vos 

helemaal los 

door het dennenbos! 

 

 



 

Ik ging over de IJssel varen 

Tot we in Overijssel waren 

Aan de kant begon ik te hollen 

naar opa en oma in Zwolle 

 

 

In (be)Friesland loopt een verwarde leeuw 

door de ijskoude sneeuw 

Hij zoekt een trein 

om vlug thuis in Leeuwarden te zijn 

 



 

In Groningen woonden twee koningen. 

‘Ik wil Groningen!’, zei de een. 

En toen zei de ander gemeen: 

‘Jij mag de baas van de hoofdstad zijn 

maar de hele provincie, is mijn domein!’ 

 

 

Heel Gelderland wordt verrast 

Ze krijgen iets dat bij hun provincie past 

De burgemeester van Arnhem heeft gebeld: 

Iedereen krijgt gratis geld! 

 

 



Een luie burgemeester in Utrecht heeft ooit gezegd: 

‘Een naam voor de hoofdstad?  Ik zou het niet weten. 

Wat mij betreft, mag die ook Utrecht heten.’ 

 
 

 

Er is een prijsvraag in Den Haag: 

In welke provincie ligt deze stad? 

De winnaar krijgt een zak patat! 

Ik riep Holland en dacht aan het eten 

Maar was het woordje Zuid vergeten… 

 
 



Het stormde heel irritant 

Aan het strand van Noord Holland 

Mijn haar raakte in duizend knopen… 

En ik mocht in Haarlem een haarklem kopen! 

 

 

Ik bekeek een vis in Zeeland. 

Mijn moeder riep: ‘Dat is een haai!!!’ 

Er klonk veel lawaai… 

Nu lig ik in Middelburg 

Te wachten op een chirurg… 

 


