
Mijn tante uit Maastricht 

Trok een vies gezicht 

Ik gaf haar een bloemenvaas… 

Met vers water uit de Maas! 

 

 

Als er een lek zit in de Lek 

Is al het Nieuwe Waterweg… 

 

 

 



 

Dit wil ik nog een keer: 

IJsjes eten aan het IJsselmeer 

 

Dit wil ik nooit meer: 

Vorige keer kreeg Markermeer! 
 

  

Een verdwaalde garnaal 

Zoekt de weg in het 

Noordzeekanaal 

 

Hij wilde met zijn vrienden mee 

Chillen in de Noordzee… 



Ik wil een dagje schelden aan de Oosterschelde 

En dat de politie van Zeeland dan gaat melden 

Er drijven vieze woorden richting Westerschelde 

 

 

 

Ik dobber het liefst in de IJssel 

Met mijn staart in Gelderland 

En mijn kop in Overijssel 
 

 

 

 

 

Kledder
kak! 

Bal 

Gehakt! 

Gelderland Overijssel 



Een visje uit het IJsselmeer lag te dromen 

Hoe hij in de Waddenzee kon komen 

Hij ging zwemmen, maar dat is niet goed gegaan… 

Hij knalde tegen de Afsluitdijk aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik baal… 

Ik zwom naar de Waal… 

Maar moest naar de Neder-Rijn 

Om bij mijn vrienden te zijn! 
 



Als ik verdwaal, spring ik bij Dory op de rug 

ze vindt (meestal) de zee wel terug 

  

Van Amsterdam-Rijnkanaal tot de Waal 

Met Dory zie ik het allemaal 


