1. Bosje bloemen

Man: Schatje, deze is voor jou
Vrouw: Wat lief!

Vrouw kijkt goed naar de bos bloemen

Vrouw: Er staat: “voor Suzan”
Ik ben Nora!

Man: Oeps. Sorry...

Vrouw: Wie is Suzan?!

Vrouw rent boos achter man aan. Ze gooit de bloemen
naar de man.

Man: Wat doe je nou?

Nu heb ik niks meer voor Nora!



2.De operatie

Arts: We gaan uw hand opereren
Man: Nee...
Arts: Stil nou maar. Het is niet eng.

Dokter doet wat testjes met de hand en zet
markeringen.

Man: Maar dokter!!!
Arts: Stil nou maar. Het is niet eng.

Man: Ik kom hier voor mijn been!!!



3.Eng boek

Jongen: Heeft u een eng boek?
Medewerker:  Die staan daar
Jongen pakt een eng boek en gaat lezen.
Jongen: Help! Help!!!
Medewerker:  Gaat het?
Jongen valt bijna flauw
Jongen: Dit was veel te eng. Het leek wel echt!
Medewerker:  Het is ook echt.
Daar staan de fantasieverhalen.

Jongen rent in paniek de bibliotheek uit.



4. Lelijk beeld

Man: Kunt u een beeld maken van mij?
Het is een cadeautje voor mijn vrouw.
Beeldhouwer:  Ga maar staan
De beeldhouwer maakt een beeld.
Beeldhouwer: Hetis af.
Man: Nu al?
De man kijkt geschrokken naar het beeld.
Man: Ben ik zo lelijk?

Beeldhouwer pakt een spiegel en geeft deze aan de
man.

Beeldhouwer: Eh..,, ja...
Man: Wat zal mijn vrouw schrikken!

Beeldhouwer: Ehhh...misschien is ze er al aan
gewend...



5.Brand!

Brandweer: Waar is de brand?
Oma: Daar!
Brandweer blust de brand.
Oma: U maakt alles nat!!!
Mijn dure vaasjes. Mijn schilderijen.
Weg jij!
Brandweer: Dat is mijn werk.
Anders had alles in de fik gestaan!
Oma pakt de spuit en gaat de brandweer natspuiten.
Oma: En ik was vroeger schoonmaakster.

Weg jij!



6. Herrie

De buurman is hard aan het trommelen. De buurvrouw
kijkt over de muur.

Buurvrouw: Wat een herrie!
Buurman gaat door met trommelen
Buurvrouw: Kan dat wat zachter?

Buurman zwaait naar de buurvrouw en gaat door met
trommelen.

Buurvrouw: ZACHTER! NU!
Buurman stopt met trommelen.
Buurman: Wat zegt u?
lk kan u niet goed verstaan.
Ik ben aan het trommelen.

Buurman gaat weer door met muziek maken.



7.Een bril

Opa: Ik zie niks.
Opticien: U bent in de brillenwinkel.

Zet u deze eens op.

Opa zet de bril op.
Opa: Wat bent u mooi!
Opticien: Dank u.

Kijkt u zelf ook eens in de spiegel.
Opa schrikt van hoe hij er uit ziet.
Opa: Ben ik dat?!

Zo lelijk?
Opa geeft bril terug en loopt naar buiten.

Opticien: Misschien kunt u beter eerst naar de
kapper. Of naar de tandarts...



8. Politie

Dief rent in paniek naar politieagent
Dief: Ik word achtervolgd!!!
Politie: Blijf maar even rustig staan.

Door wie wordt u achtervolgd?

Dief: Door die man van de winkel!
Politie: Waarom?

Dief: Omdat ik dit horloge gestolen heb.
Politie: Dan neem ik u mee.

Dief: Heel fijn. Dank u wel.

Politie geeft de dief handboeien om.

Dief: Wat doet u?
Politie: U gaat de cel in!
Dief: Ah nee. Niet weer!!!
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